12 bijzondere dagen in Kroatie 4 tot en met 15 mei 2024.

Dag 1

We vertrekken om 12u35 vanuit Rotterdam voor een unieke belevenis in Kroatié. We landen rond 14.30 u.
in Split/Trogir, op een boogscheut van ons hotel Spongiola, gelegen op een eilandje voor de kust van het
stadje Brodarica/Krpanje. (4 nachten)

Dag 2

Hoe kunnen we een vakantie in het magistrale Kroatié beter beginnen dan met een bezoek aan de
wondermooie Krka watervallen. Een korte boottocht en een wandeling waar je letterlijk te midden van het
bruisende water stapt en je de vele vissen in het heldere water als het ware kan strelen. Kortom een
overweldigende ervaring. Op de terugweg stoppen we nog eventjes in Sibenik voor een wandeling langs
de haven naar de schitterende kathedraal en het zeer gezellige stadscentrum.

Dag 3 Vandaag hebben we wat meer aandacht voor cultuur. We brengen immers een bezoek aan Trogir,
zonder twijfel het mooiste stadje aan de Dalmatische kust. Na de vrije lunch gaat het verder naar Split met
als grootste trekpleister het ‘Paleis’ van de Romeinse keizer Diocletianus.

Dag 4

Een wandeling door de eindeloos mooie Meren van Plitvice bezorgen je bij iedere bocht een nieuw
vergezicht met verfrissende waterpartijen in intense kleuren en heel hoge en diepe watervallen in zon en
schaduw. De meren van Plitvice vormen een van de allermooiste natuurgebieden van Europa. Zestien
unieke meren zijn hier met elkaar verbonden door zowaar 92 watervallen. De uitzonderlijke schoonheid van
de meren, de rijke fauna en flora met hun contrasterende kleuren, de hoge beboste bergen en de gezonde
berglucht vormen een ideaal decor voor een adembenemende wandeling door het park.

Dag 5

We rijden langs de schitterende kust van Dalmatié naar ons in 2015 volledig gerenoveerde hotel Biokovo
in Makarska (3 nachten). Onderweg houden we evenwel halt in de ‘Piratenstad’ Omis om in gammele
bootjes de Cetina rivier te bevaren. Met een beetje geluk vangen we voldoende vis voor een lekker
middagmaal. En als we niet genoeg zouden hebben, schud ik wel een mirakel uit mijn mouw. We peuzelen
de vangst in ieder geval op in een unieke locatie.

Dag 6 Heel simpel vandaag: uitrusten en genieten van de levensechte cruise naar de eilanden Hvar &
Brac. Met fish picnic &€n.?..?..? op de boot.

Dag 7

Men vraagt mij soms “Wat vind jij het 'beste' in deze Kroatié-reis™? Zeer moeilijk te zeggen! Maar de rit met
de minibusjes in het Biokovo gebergte - in 27 km van zeespiegel niveau naar 1752 meter!! - komt alleszins
in de buurt. Met als kers op de taart een paradijselijke lunch in openlucht.

Dag 8

Met wat pijn in het hart verlaten we vandaag het charmante Makarska. Maar niet lang(er) getreurd, wij
steken de grens over naar Bosnié en rijden naar Mostar, wereldberoemd voor zijn

vernietigde en weer opgebouwde brug. Verder door naar Dubrovnik, het kroonjuweel van Kroatié.



Dag 9
Met de bus naar Cilipi voor een folkloreoptreden op het kerkplein met muziek, zang, dans en...een
lekkere verrassing. Lunch in de heuvels van Konavle.

Dag 10
Vandaag ontdekken we Dubrovnik met zijn grandioze 'Stradun’, zijn paleizen, zijn kleine 'trapstraatjes’, zijn
haven, zijn kerken ... Na de middag maken we nog een boottochtje naar het liefdeseiland Lokrum.

Dag 11 Wie dacht dat al het mooie van ex-Joegoslavié alleen terug te vinden is in Kroati€, zal na de
daguitstap naar Montenegro, met bezoek aan het authentieke Kotor en het ‘panoramische’ Lovcen
gebergte, zijn mening dringend moeten herzien.

Dag 12
We verlaten Dubrovnik voor een mooie rit langs de ‘Magistrale’ naar Split/Trogir waar we onze vlucht
hebben om 15.30 u.



